16 maart in de AnnaBon

ER IS TROOST, WANT JEZUS IS OPGESTAAN

WANNEER IK VAN DE AARDE OMHOOG GEHEVEN
WORD, ZAL IK IEDEREEN NAAR MIJ TOEHALEN

“WAT IS DE KWALITEIT DIE IN
JOU NAAR EEN ANDER
STROOMT, WAARDOOR
DEZE ZICH ‘GEZIEN’
VOELT’.?




