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Het bijna vierkante doek met bergen in de verte en leegte op de voorgrond 
wil rust en stilte oproepen, passend bij de 40 dagen tijd en herinnerend aan 
Jezus’ tijd in de woestijn. 
De levendigheid komt van de ingevulde scenes, waarin mensen hun 
persoonlijke tocht door hun persoonlijke woestijn weergeven. 
Hoe overleef jij die woestijn? Hoe heb je hem overleefd? Zijn vragen die we 
gesteld hebben. 
Tijdens deze vastenmaaltijdavonden op vrijdag wisselden we hierover uit, in 
woord en/of beeld: ieder op zijn/haar eigen wijze en allemaal op dezelfde 
weg- met droge stukken woestijn én oases. 
 
Deze woestijn is goed gevuld geraakt: dank jullie wel, enthousiastelingen! 
De cirkel drukt verbondenheid uit én is niet gesloten: 
    er kan altijd nog iemand bij! 
Ook als je niet per sé binnen de cirkel staat, hoor je er nog bij! 
Deze houding, die zeker in onze parochie te herkennen is, dank zij de inzet 
van veel mensen, komt hier als vanzelf beeldend naar buiten. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


