geschiedenis Gerardus Majella parochie 1914-2014

pastoors van de Gerardus Majella

Gerardus Lambertus J. Hogeman
(10.10.1912) 24.3.1914 -4.8.1933

Johannes C.W. van de Wiel
20.7.1933 -16.2.1936

Wilhelmus Bosch
3.2.1936 - 22.6.1936

Sebastianus A. J. Willemsen
21.6.1936 -1.10.1955
Andreas T. Brouwer
30.9.1955 - 29.8.1963

W\ Christianus H. Vriesekoop
Arnoldus Hetem 29.8.1963 -1.12.1972
1:12.1972 =1.8.1973

Adrianus W. Voorbij
1.8.1973 -1.11.1982

Johannes W. Stam
1.11.1982 -1.10.1997

Leonardus Jacobus Maria Nederstigt

1.10.1997 - heden
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Waar schreef de Gerardus Majella parochie tastbare geschiedenis?
Als je in de Indische Buurt bent, zie je op meerdere plekken nog stille getuigenissen
van de oude parochie. Op andere plekken verdween die ‘geschiedenis in steen’

« Bavohuis, ooit de eerste Gerardus Majellakerk, Borneostraat 40 / hoek Sumatrastraat

- De eerste pastorie, woonhuis Borneostraat 38

« R.K.Bibliotheek, Borneostraat 4

- Jongens patronaat, Borneostraat 8

+ RK. School, Bankastraat 20A (gesloopt en vervangen, de boom op het schoolplein staat er nog)
« Geboortehuis Bertus Aafjes (katholieke schrijver), Borneostraat 32 - |l

- Bureau Katholieke Actie, Ambonstraat 21

- Gerardus Majellaschool van de Vincentiusvereniging, Zeeburgerdijk 84

- Franciscus van Sales school, Javastraat 200

« Pastoor Hesseveldschool A, Obistraat 6

« Pastoor Hesseveldschool B, Batjanstraat

- Pastoor Hesseveldschool C, Kramatweg

« Speeltuinvereniging Gerardus Majella, Tidorestraat

- Francisca Romana huis, Obistraat 3

+ Meisjesgidsen, Zeeburgerdijk 112

« Jongens jeugdwerk, Sumatrastraat / hoek Halmaheirastraat

Don Boscohuis voor jongens, Zeeburgerpark




| "Mijn kinderen zun hier
gedoopt. Ik hely de oude

f, pastoor nog gekend

Ik kan nijet Mmeer zovér

fop.en €n daarom ben
ik hier. Ik ving het [
I 0ok gezellig

“Ik ervaar hier

geloof en steun.

Het is een prettige plek
om de kracht te ontvangen
die je nodig hebt. Ik kom
hier altijd al, samen met
mijn buurvrouw

omdat ik in

mijn eentje

niet meer

kan komen

”l?e kerk is zo lekker dicht-
bij. Hg}‘tf fiine is ook dat het
een kerk is die openstaat
Voor mensen van alle kleu-
ren. Je voelt je gedragen

In moeilijke tijden, En pas-
toor Leo is er, een vader-
figuur. Hij staat in de wijk
lt)ussen de mensen en niet

”

“Ik ben van kinds af aar
geboren en getogenin
de Gerarduskerk. Ik hoor
bij de Gerardus. Het ge-
voel van verbonden-
heid van de mensen

is zo mooi. Ik probeer
aan de gastvrijheid een
steentje bij te dragen.
De ontmoeting met

de anderen is zo fijn”
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In de Indische Buurt recht doen aan het mysterie van God en van de mensen

Bij binnenkomst in de woning van Joop Stam vallen me een tweetal voorwerpen op: in de gang
staat een indiaans aandoend Mariabeeld. Joop heeft dit beeldje gekregen van de Spaanstalige
gemeenschap uit de Sint Nicolaaskerk toen hij daar als pastoor afscheid nam. En als tweede
“voorwerp”: een prachtig orgel, waar Joop iedere dag even op speelt.

Hij heeft iets met orgels, zoals ik later in het interview zal horen.

Ik vraag Joop naar zijn herkomst; zijn werkzaam-
heden voordat hij pastoor werd in de oude Gerar-
dus.“lk heb 17 jaar als bedrijfsaalmoezenier op
de Hoogovens in Umuiden gewerkt. En ook in

de papierfabriek van “Van Gelder”in [Jmond.

De werknemers uit de snelgroeiende industrie-
gebieden zoals de IJmond ervoeren de ingrijpen-
de veranderingen in hun gezinsleven en
persoonlijk leven. Zij waren uit de vertrouwde
sfeer van hun dorp genoodzaakt naar de Jmond
te komen om werk te vinden. Dit had ook grote
gevolgen voor hun maatschappelijke, culturele
en sociale leven. Mede door de ploegendienst
werd de band met de plaatselijke parochie
anders. Men groeide weg van de parochie.

De Kerk sloot bij de veranderingen in de nieuwe
situatie niet goed bij aan, zoals de Kerk wel

vaker de ontwikkelingen in de samenleving

en de mensen niet een, twee, drie kan volgen.
Mijn werk als priester in de industrie was een hele
goede voorbereiding om in de Indische Buurt te

| komen werken. Dat werd één grote leerschool”
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Ik vraag Joop hoe het is dat je bij je benoeming
al weet dat je in een parochie terecht komt
waar het kerkgebouw gesloten gaat worden.
En de parochianen naar een nieuwe plek
moeten verhuizen. Joop start met het vertellen
van de context.“De buurt was een echte
achterstandsbuurt. Er werd gesloopt.

De huizen waren oud en slecht. De buurt ging
achteruit. De mensen die het konden betalen
trokken weg. Qua bewonersbestand werd het
een mengelmoes. De Surinamers en Antillianen
waren er al en nu kwamen Marokkaanse en
Turkse mensen er bij. In deze setting kwam ik,
toen 49 jaar oud, en nog nooit pastoor

in een kerk geweest, te werken.

De parochianen hebben me geholpen

thuis te raken, een plek te vinden in de buurt.
Het was de tijd na het Tweede Vaticaans
Concilie. Er groeide een besef dat je vooral
samen Kerk bent: samen zorgdragen voor

en met elkaar. Ook het samen vieren,

waarin de parochianen aandeel hadden.




interview met J op Stam

Er kwam meer plaats voor vrouwen in

de parochieraad. We hadden hart voor de
medemensen. |k trof een kern van parochianen
aan die al eerder met pastoor Voorbij actief
waren. Er was al het nodige gedaan en met deze

Ik probeer het voorgaande samen te vatten:

“Je voegde je meer naar de samenleving dan
naar de kerk?”Joop antwoordt: “Veel mensen
waren op zoek en ontdekten hun ‘bron’ De vraag
was waardoor je geinspireerd raakt in je leven.
Het ging niet allereerst om een pakketje met
geloofswaarheden. Maar ik wilde niet breken
met het verleden - het ging en gaat erom hoe
je op eigentijdse wijze vorm kunt geven aan de
bijbel. In de Gerardus proefde ik het kerk-zijn in
deze tijd. Het hulpmiddel is de Heilige Schrift en
daarvan wilden we samen de betekenis ervaren.
Samen de Schrift herontdekken, die ons de weg
zou kunnen wijzen met de ervaringen van de
mensen uit het dagelijks leven. Samen kerk,
daar ging het om. Er werd werk gemaakt van
vieringen als bron van inspiratie naar het model
van de Handelingen van de Apostelen: trouw
aan de persoon van Jezus, ijverig en toegewijd
aan het gebed als bron van inspiratie en de
beoefening van de diaconie: instaan voor het
welzijn van parochianen en buurtgenoten.

groep kon ik verdergaan. Ik heb geen nieuwe
dingen gebracht, maar ik ben met wat er al was
verder gegaan. Er waren mensen die bezorgd
waren en zorg hadden voor katholieke en niet-
katholieke bewoners van de buurt!”

“Het breken van het brood” vertaalde zich als
het breken van je eigen gaven voor het welzijn
van allemaal. Het eucharistische delen werd
voortgezet buiten het kerkgebouw.

Het was samenkomen om inspiratie op te doen
over wat Gods wil is voor ons in de vele verande-
ringen in de samenleving. We kwamen niet
alleen samen in de kerk maar ook waren we ons
bewust van onze verantwoordelijkheid voor de
buurt. Dus de buurt speelde een belangrijke rol
omdat het om mensen ging.”’

Joop merkt vervolgens op hoe belangrijk
communicatie is geweest bij het moeten
verlaten van de oude Gerardus. “We hebben
negen jaar gedaan over het uitermate pijnlijke
proces om het “huis van God", een heilige plaats,
te verlaten. Het was de plaats waar kinderen
gedoopt, mensen getrouwd en van waaruit
mensen begraven waren. Het was een plek met
kostbare herinneringen, een plek waar je altijd
welkom was, wie je ook was.
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interview met Joop Stam

Je kunt niet zomaar over de ervaringen van een
gemeenschap heenwalsen. Door zo goed moge-
lijk te communiceren zijn we relatief weinig
mensen kwijtgeraakt.

In deze periode groeide het herderschap

dat officieel aan mij was toebedeeld uit naar
een meer gezamenlijk herderschap en het
verantwoordelijk zijn voor elkaar. Een herder
loopt namelijk niet altijd voorop, soms in het
midden en soms zelfs achteraan. En daarnaast:
een herder heeft soms ook een duwtje van zijn
parochianen nodig. Dit hele proces heeft ook
mij gevormd. We vormden elkaar. En het was
ontzettend fijn dat vanuit de parochieraad en
het bestuur geprobeerd werd goede informatie
te geven over de ontwikkelingen die leidden tot
het vinden van een goede materiele kerkruimte,
maar ook naar een “nieuw huis van gebed”

en met ontmoeting met de Heer en met elkaar.
De prijs van het verlaten van de oude Gerardus
kon zo samen gedragen worden!’

"Overigens waren wij niet de enigen in de buurt
die door een dergelijk proces gingen: we had-
den gezamenlijke vieringen met de Elthetoge-
meenschap en zij gingen ook door een dergelijk
proces heen. We voelden ons verbonden omdat
we in een arme buurt een nieuwe tijd in moes-
ten. We probeerden elkaar tot steun te zijn

Een aantal belangrijke liturgische voorwerpen
zijn vanuit de oude naar de nieuwe Gerardus
meegenomen. “Neem bijvoorbeeld het grote
tabernakel van de gebroeders Brom. Of het
doophek. In de huidige intieme kerk heeft de
Christusfiguur een plaats gekregen boven het
altaar. Het hangt daar als een teken van troost
en bemoediging: Hij draagt het lijden van ons
mee. Dat is allemaal meegekomen en maakt de
verbinding. En dan het orgel. Ik realiseerde me
dat arme mensen moeilijk naar een concertzaal
konden, maar wel recht hadden op mooie
muziek. Dus was het belangrijk dat er een orgel
in de nieuwe Gerardus kwam. Er zijn maar vijf
van dit soort Maarschalkerweerd- orgels in Ne-
derland. Maarschalkerweerd is ook de orgelbou-
wer van het orgel in het Concertgebouw.
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Ik hoorde van het orgel in een sportzaal in Uden.
Dat was inmiddels overgebracht door de katho-
lieke Orgel- en Klokkenraad naar de toenmalige
orgelfabriek van Adema op het industrieterrein
van de Indische Buurt. Daar werd het opnieuw in
elkaar gezet. Door Albert de Klerk werd het orgel
in de Gerardus ingespeeld.

Het orgel kwam de gemeenschap toe.”

Wanneer ik vraag naar wat Joop het meest raakt
wanneer hij terugdenkt aan deze periode zegt
hij: “Wat je als pastor blijvend nodig hebt is
inspiratie van je medemensen. Ik heb als herder
geleerd dat open staan voor elkaar in allerlei
situaties kan uitgroeien tot een respectvolle
vriendschap - en ook dat je als herder niet alles
hoeft te weten. Wat me raakt is dat de mensen
mij tot herder hebben gemaakt, zoals ze dat
zelf ook zijn. Bijvoorbeeld in hun gezin en in
hun werk buitenshuis”

Rest de vraag wat de goede vruchten zijn die
Joop vanuit zijn werkzame periode bij de Gerar-
dus heeft mogen proeven.“Als eerste: het her-
derschap voor en van ons allemaal als grond-
houding. Als we de wereld willen veranderen
moeten we zelf ook veranderen, dus bereid zijn
om te kijken of we op de goede koers zitten in
de gemeenschap. Herder zijn betekent elkaar
inspireren en dragen. Ten tweede: we hebben
echt een kerk nodig als een plek om samen te
komen in de buurt. We kunnen namelijk niet in
ons eentje gelovig zijn. We hebben de gemeen-
schap nodig. Als derde punt: Ik heb me ook
opgetrokken aan het geloof van de Surinamers
en Antillianen en mensen uit andere landen.
We moeten ons open blijven stellen voor men-
sen van andere culturen. Niet alleen open zijn
voor ons eigen clubje, maar ook voor anderen.
Een vierde punt: Het besef is groeiende dat God
op een geheimvolle wijze in mensen aanwezig
is. Vandaar de behoefte om te luisteren naar het
Woord van God als richtingaanwijzer om in deze
moeilijke tijd een authentiek mens te worden;
een mens die geraakt is door het mysterie

van God en tegelijkertijd door de vreugde,

de zorgen en de noden van de mensen.”

Uschi Janssen




voorwerpen van toen en nu

ra ende gods-

' ties,
e schuilkerk gebrurkte nadat pa

Ploeg" te klein

Altaar, lezenaar en paaskaars geworden was.

De opengewerkte altaartafel, de le-
zenaar en de p@askaars tezamen met het kruis aan de wand markeren deli
gische ruimte. Het geheel vermt het centrum van de eredienst. De gemegn- ¢
schap ZEt’rQndo De paaskaars is het symbool van de verrezen Heer, die door .
het kruis de h g] kheid van de Vader is binnengegaan. Aan de altaartafel wordt
het laatste avondmaal herdacht in een eucharistieviering. In een Woord- en
Communieviering wordt het in de Eucharistie geheiligde Brood op het altaar
gezet en van daar gedeeld Aan de lezenaar wordt voorgelezen uit de Bijbel.




