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AAN DE PAROCHIANEN
VAN DE
H. GERARDUS MAJELLA-PAROCHIE

24 maart a.s. is het 50 jaar geleden, dat de parochie van de H. Ge~
rardus officieel werd opgericht en pastoor Hogeman tot eerste
herder werd benoemd.

In deze vijftig jaar is er heel veel gebeurd: pastoors en kapelaans
zijn gekomen en weer gegaan; er werden parochianen geboren en
gedoopt, zij trouwden en stierven; velen kwamen zich hier vestigen
en andere vertrokken naar nieuwe wijken.

Slechts enkele parochianen van nu hebben al deze vijftig jaar meege-
maakt, maar de meeste parochianen van dit ogenblik weten niet al te
veel af van de oprichting en geschiedenis van hun eigen parochie.
Als pastoor doet het mij daarom goed, dat ik U bij dit gouden feest
een boekje mag aanbieden, waaruit U vele wetenswaardigheden van
deze parochie kunt leren kennen, Bouwpastoor Jos Koomen heeft
onze parochie wel een bijzonder goede dienst bewezen door al de
gegevens te verzamelen.

We hopen, dat U op uw boekenplank een plaatsje over hebt voor dit
boekje; U zult er waarschijnlijk niet alleen nu in lezen, maar ook
later nog eens nazien, hoe het hier enkele tientallen jaren geleden
was.

Dit boekje heeft ook de bedoeling bij U het gouden parochiefeest in
te luiden. In dit feest vinden wij nl. een aanleiding om Uw mening
over verschillende punten te vragen; daarom vindt U hierbij ook een
enquéte-formulier. We hebben de vragen duidelijk willen stellen, U
kunt beoordelen of wij daarin geslaagd zijn. U helpt het feest slagen,
als U dit formulier wilt invullen.

De grote viering van het feest zal plaats vinden rondom zondag 3
mei 1964. 24 maart is de eigenlijke dag, maar valt in de vastentijd
en dus is dit geen geschikte tijd voor de feestviering.

De kerkelijke viering geschiedt in de week van 26 april tot 3 mei in
de kerk door bezinning op het parochiéle leven: wat dit voor ons
kan en mag en moet betekenen en ook wat we er misschien zelf
voor moeten en kunnen doen.




Ook aan de buiten-kerkelijke viering wordt reeds hard gew?rkt: en-
kele heren met ervaring op dit gebied hebben de hoofden bijeen ge-
stoken en brengen voor de parochianen een avond van gezellige
vreugde in revue-vorm. Dit zal geschieden op 3 mei en volgende
dagen in ons Bavo-huis. )

De nadere gegevens van het een en ander worden natuurlijk nogﬂwel
bekend gemaakt. Bij dit voorwoord wilde ik alleen de grote 11.)nen
van het feest noemen, opdat U ook hiervan nog iets terug vindt,
wanneer U over 25 jaar dit boekje nog eens inziet.

Geachte parochianen, ik dank allen, die zich inspannen om het fee“st
te laten slagen en ik hoop, dat dit boekje voor U een middel mag zijn
om de band met de medeparochianen te versterken. .

Moge de H. Gerardus van God verkrijgen, dat zijn pa_rochlanen te
zamen sterk mogen zijn en de Liefde van God mogen uitdragen.

i |
Gods zegen zij met ons! CHR. VRIESEKOOP past.

De Gerardus
Majella-

parochie

tussen 1914 -1964

Op 10 oktober 1912 vindt Gerar-
dus Hogeman, kapelaan in de
Anna-parochie op de , Eilanden”
(toen nog een wereldherenparo-
chie) in de bus van de pastorie
een brief van de Bisschop van
Haarlem, waarin hij wordt belast
met de voorbereidende maatre-
gelen tot oprichting van een pa-
rochie (m.a.w. hij wordt be-
noemd tot bouwpastoor) in de
wijk tussen Zeeburg en de Wa
tergraafsmeer, welke de Indische
Buurt genoemd wordt vanwege
de namen der straten. Deze buurt
behoort kerkrechtelijk tot de Bo-
nifatius-parochie. Kapelaan Hogeman is dan 40 jaar oud.

De Indische Buurt begint zich dusdanig uit te breiden, dat de geeste
lijkheid van de ,.Bon” de zielzorg van de in de Indische Buurt al
wonende katholieken niet meer voldoende aan kan. Zowel de gees-

telijken als de Indische Buurt-bewoners verlangen ernaar, dat er
achter de spoordijk een nieuwe parochie komt.

De benoeming van kapelaan Hogeman tot bouwpastoor is daar de
vervulling van.

Bouwpastoor Hogeman mag zijn eigen Patrconheilige nl. de H. Ge-

rardus Majella, de volksheilige uit de Redemptoristen-congregatie,
tot Beschermheilige van de nieuwe parochie maken, die, zoals het
ernaar uitziet, een volksparochie zal worden.

Na klein anderhalf jaar staat op de hoek van de Borneostraat—Su-
matrastraat al een stenen noodkerk (het tegenwoordige Bavohuis!)
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met daaraan grenzend op no. 38 in de Borneostraat de voorlopige
pastorie, waarin de bouwpastoor met zijn toekomstige kapelaans tot
einde 1926 zal wonen.

De eerste kapelaan van de Indische Buurt wordt benoemd, nl. kape-
laan J. H. Duymel. Nog vé6r het feest van het 50-jarig bestaan van
de Gerardus Majella-parochie gevierd wordt, zullen een vijfentwin-

tig kapelaans, die in de Indische Buurt werkzaam geweest zijn, al
weer naar elders verhuisd zijn!
De bouwpastoor stuurt zijn pasbenoemde kapelaan eerst nog twee

weken op vakantie, omdat de noodkerk nog niet helemaal klaar is!
De 24ste maart 1914 is in de geschiedenis van de Gerardus Majella-
parochie een datum van bijzondere betekenis, want op de 24ste staat
in de officiéle stukken: 1. de benoeming van bouwpastoor Hogeman
tot eerste pastoor van de Gerardus-parochie; 2. de vaststelling van
de parochiegrenzen; 3. de oprichting van het kerkbestuur en 4. de be-
noeming van de eerste kerkmeesters én 5. op de avond van de 24ste
maart arriveert ook de eerste kapelaan, die na een sympathieke ken-
nismaking met zijn nieuwe herder, aan zijn lot wordt overgelaten, om
wat orde te scheppen op zijn kamer, waar nog niets is uitgepakt.

De pastoor keert terug naar de noodkerk, waar tot diep in de nacht
wordt gewerkt aan het stellen van altaar en banken. De pastoor
heeft zijn handen vol met het uitpakken in de sacristie van alle kisten
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en koffers, waarin kerklinnen en liturgische gewaden zijn opgebor-
gen en alles, wat voor de eredienst in de kerk nodig is. Alles moet
direct een goede en definitieve plaats hebben in de kasten en andere
opbergruimten.

Wanneer kapelaan Duymel s morgens terug komt uit de ,,Bon”,
waar hij de H. Mis ,,gelezen” heeft, is pastoor Hogeman nog altijd
bezig, want hij wil alles aan kant hebben, véérdat de deken komt
voor de inwijding.

25 maart 1914 om 10 uur wordt de noodkerk ingezegend door deken
L. E. Jansen van Amsterdam en heeft ook de wijding plaats van het
Gerardusbeeld, dat later aan de buitenkant van de nieuwe kerk op
het Ambonplein hoog boven de ingang z'n definitieve plaats zal
krijgen. Bij gelegenheid van de inwijding der noodkerk wordt de
Sint Gerardus-broederschap opgericht.

De Gerardus-parochie is geboren!

30 juni oprichting van de kruisweg.

Half augustus instelling van de Gerardus-novene op de negen zon-
dagen, die aan het Gerardusfeest voorafgaan.

2 oktober oprichting van de H. Familie voor mannen en een afdeling
voor de vrouwen, Deze zuiver godsdienstige vereniging zal in de
komende jaren een zegen blijken te zijn voor de jonge parochie, waar-
in mede door haar invloed, een prachtige kern van apostolische ka-
tholieken groeit!

9 oktober volgt de oprichting van de Mariacongregatie voor jongens
en meisjes van 1217 jaar resp. onder bescherming van de H.
Aloysius en de H. Agnes, welke congregaties voor zeer vele jonge-
lui een steun zijn geweest!

Het zangkoor van de ,,Bon” leent meerdere van haar beste krachten
uit, om in de pas-gestichte Gerardus tot een goed zangkoor te
komen.

De grootste bloei van het Gerardus-koor ligt in de tijd van kapelaan
Duyves en koordirekteur Vranken. Zowel vooér als na die tijd kent

het koor, zoals bijna overal, tijJden van opbloei en verval.

Een jonge parochie moet overal nog mee beginnen! We leven in cen
periode van oprichtingen.

Op 28 april 1915 komt de machtiging af tot oprichting van cen jon-
genspatronaat en het huren van een benedenhuis voor [286.  per
jaar. Het is een haringhal op no. 8 in de Borneostraat, Op 26 septem-
ber komt deken Jansen de tot patronaat omgebouwde haringhal inze-

genen. Het is een klein voorportaal met er achter een flinke zaal.
Achter het huis een klein stukje grond, waar de piep-jonge gym-
nastiekvereniging, onder veel belangstelling van de achterburen uit
de Bankastraat, opereert. De koninklijke goedkeuring van de patro-
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naatscommissie volgt op 22 oktober. De parochie telt dan 2980 ka-
tholieken!

In deze tijd wordt ook een katholieke bibliotheek geopend in de Bor-
neostraat no. 4. Door de uitgestrektheid van het Bisdom Haarlem
worden voor de toediening van het H. Vormsel verschillende kleinere
parochies samengetrokken. In 1915 gaan de kinderen hiervoor naar
dB ?on en in 1917 naar de Catharinakerk en in 1923 naar de
., Duif”,

Van 18 tot 28 december 1915 heeft in de Gerardus de eerste H. Mis-
sie plaats! Pastoor Hogeman heeft blijk gegeven niet alleen ocog te
hebben voor gebouwen en financién, maar nog veel méér voor het
geloofsleven van zijn parochianen, die hij met zijn kapelaans in en
buiten de kerk stimuleerde door allerlei godsdienstige en maatschap-
pelijke organisaties, die de katholieken van de Indische Buurt bonden
tot een gemeenschap.

Al is voor de jongens nu gezorgd door de oprichting van een patro-
naat, de kinderrijke parochie vraagt ook zoiets voor de meisjes. Op
1 april 1916 wordt een meisjespatronaat opgericht en op 9 november
komt de koninklijke goedkeuring van de Margaretha-patronaats-
commissie eindelijk uit de bus. De al eerder opgerichte St. Vincentius-
vereniging wordt ingelijffd bij de bijzondere raad,

Op 18 februari 1917 verzoekt de burgemeester van Amsterdam, om
de verduisteringsvoorschriften na te kunnen komen, schorsing van
alle avondoefeningen in de noodkerk. Intussen doet de oorlog veel
afbreuk aan de bloeiende organisaties, omdat vele jonge mannen, in
actieve dienst voor het vaderland, worden onttrokken aan het vereni-
gingsleven, dat hen niet missen kan. Gelukkig nadert het einde van
de oorlog! Godsdienstig en maatschappelijk mag de jonge parochie
er zijn.

19 september 1919 oprichting van Ambon-voetbalvereniging., Deze
vereniging, die voor honderden jongens de gloriec van hun jonge
jaren betekende, was voor de besturen in de loop der jaren een bron
van voortdurende zorg wegens gebrek aan geld. De voetbal-pool
heeft er een betrekkelijk welvarende vereniging van gemaakt en
momenteel beschikt de vereniging, die ook namen als India en Groot-
Ambon gekend heeft, over een aantal goede velden, kleedkamers,
cantine en zelfs een tribune.

1920 oprichting van R.K. Armbestuur. Zowel de Vincentius-vereni-
ging als het Armbestuur hebben tot aan nu toe hun beste krachten
gegeven voor de velen, die in de loop der jaren in de Gerardus in
nood kwamen te verkeren!

Bij alle godsdienstige verenigingen voegt zich op 16 maart 1922 ook
nog de 3de orde van de H. Franciscus.
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Na 1918 zet de snelle groei van de Indische Buurt pas goed door!
De noodkerk begint zijn naam eer aan te doen, want het wordt een
noodtoestand. Moeilijk kan de kerk op zondagen de grote getallen
katholieken verwerken, die al neergestreken zijn in de nieuwe buurt,
terwijl nog zoveel nieuwe huizen in de steigers staan. ledereen ziet
verlangend uit naar een grotere.... naar de definitieve kerk. In
1920 telt de parochie 3684 katholieken.

En.... die nieuwe kerk gaat komen! Door allerlei omstandigheden
is een volledig uitgewerkt plan van architect Jan Stuyt, bedoeld voor
de Vredes-parochie, daar niet benut. Het kerkbestuur van de Gerar-
dus wil het plan graag overnemen! De oorspronkelijke opzet was:
Een grote kerk met klokketoren, waarnaast een parochiehuis. De
kerk zal er komen, maar het parochiehuis wordt geschrapt. Daar-
voor zal de noodkerk later kunnen dienen! En voorlopig zal de
klokketoren moeten wachten op betere tijden. De nodige grond is er,
maar de toren, die er toch eigenlijk bij hoort, zal er wel nooit meer
komen, Al met al is het plan van de kerk toch een groots plan, dat
verwerkelijkt zal worden!

Was in de tijd dat de bouw begon de Indische Buurt tamelijk wel-
varend, na 1926 beginnen de verhoudingen zich sterk te wijzigen.
Talrijke bewoners, waaronder vele beter gesitueerden, trekken weg
naar andere nieuwe buurten en velen, die in minder goede welstand
verkeren, komen naar de Indische Buurt, vooral van de . Eilanden”
en uit de binnenstad, met name uit de Jordaan, Oo6k vestigen zich
hier in de crisisjaren vele vreemdelingen, die hopen in een grote stad
gemakkelijker aan een broodwinning te komen dan elders. Uit alle
provincies van Nederland komen ze, maar vooral uit het Zuiden,
uit Brabant en Limburg.

De parochianen verarmen steeds meer en de financiéle moeilijkheden,
66k van de parochie, stapelen zich op. Er is al gauw geen sprake
meer van aflossing van de kerkschuld; zelfs de rente van het bouw-

kapitaal kan niet meer opgebracht worden. Pastoor Hogeman, die
én zijn hele persoon én zijn hele bezit aan de Gerardus gegeven heeft,
ziet zich verplicht de Bedelstaf op te nemen, om elders in het Bisdom

aan geldmiddelen te komen, om aan de noodzakelijke verplichtingen
van rentebetaling te kunnen voldoen.

We moeten wel veel bewondering en waardering hebben voor de
kerkbesturen van de Gerardus, die nooit een florissante tijd hebben
meegemaakt, maar met hun voorzitters zovele moeilijke jaren hebben
moeten besturen met een kas, die nooit toereikend was. Eigenlijk is
de Gerardus de crisisjaren nooit helemaal te boven gekomen en is
het financiéle bestuur nog altijd een bron van voortdurende zorg, al
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hebben de voorgangers van het huidige bestuur al veel gesaneerd.
Intussen is het grondwerk voor de nieuwe kerk begonnen en heeft
op 9 juli 1925 de eerste steenlegging plaats. De parochie telt dan
9287 katholieken!

Dan is de parochie, wat het financiéle uithoudingsvermogen betreft,
al op z'n retour.

21 oktober 1926 wordt de afdeling van ,,de vereniging tot weldadig-
heid van den Allerheiligsten Verlosser” opgericht in de parochie. Die
weldadigheid is een druppel op een gloeiende plaat!

Op 8 december 1926 zegent Mgr. P. Stroomer, deken van Amster-
dam, plechtig de nieuwe kerk in.

De pastoor met zijn kapelaans, nl. kapelaan Duyves en kapelaan
Van Houten verhuizen naar het Ambonplein, naar de nieuwe pas-
torie!

De kerk heeft nog geen definitief altaar en ook nog geen orgel.
O¢6k hier wordt op 14 december de kruisweg opgericht!

Sinds 1 september 1926 is de eerste katholieke meisjesschool onder
leiding van de ,,Zusters van de Voorzienigheid” nl. de Pastoor Hes-
seveldschool in gebruik genomen. We kunnen niet ontkennen dat
pastoor Hogeman met deze keuze in de roos geschoten heeft. De
geschiedenis heeft bevestigd, dat de zusters van deze congregatie uit~
stekend voor haar taak berekend zijn! Deze school heeft de ingang
aan de Obistraat no. 6. Het jaar daarop komt de tweede meisjes-
school in gebruik met als ingang de Batjanstraat en in 1932 de derde
meisjesschool, welke zich bevindt aan de Kramatweg en per 1 sep-
tember 1932 verhuist naar de Bankastraat 20a. Zij heten allen Pas-
toor Hesseveldschool en worden onderverdeeld in A, B en C.

De toneelvereniging , Kunst en Vriendschap” zag 2 februari 1926 het
eerste levenslicht! Een van de weinige verenigingen op ontspan-
ningsgebied, die door de kinderstuipen heen zijn gekomen en nog
bestaan.

18 december begint de 10-daagse H. Missie! In een nicuwe kerk een
nieuw begin!

Op 20 februari 1927 is het nieuwe orgel klaar en wordt plechtig in-
gezegend.

En op 5 september 1927 komt Mgr. Callier, Bisschop van Haarlem,
de nieuwe kerk met het prachtige nieuwe altaar consacreren. Daags
daarna krijgen alle parochianen de gelegenheid om het mooie balda-
kijn-altaar, een schepping van de gebroeders Brom uit Utrecht, van
nabij te bezichtigen!

Volgens velen is de Amsterdamse Gerardus architectonisch de mooi-
ste kerk van de hoofdstad, maar hierover willen we niet vechten!
Architect Stuyt kan tevreden zijn met zijn tot steen geworden denk-
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beelden en de uitvoerders: Thunissen en Van Sambeek uit Heem-
stede hebben een prachtig stuk werk geleverd.

Naar buiten verkondigen de twaalf vakken van het hoge fries de ge-
loofsbelijdenis van de Apostelen en van binnen is ruimte geschapen
om te bidden. Een grote open ruimte, waaromheen wit-grijs gepleis-
terde muren, die samen komen in de koepel, welke wordt gedragen
door roodbruine kolossen van zuilen. Jan QOosterman kreeg de op-
dracht het priesterkoor te polichromeren, waardoor de aandacht van
de mensen gemakkelijker naar het hoofdaltaar wordt getrokken. De
tijd en de nieuwe beschildering in latere jaren hebben het voortreffe-
liik werk van deze schilder echter uitgewist.

De massieve kerk, evenals de pastorie, zijn voor eeuwen gebouwd.
Jan Eloy en Gerard Brom hebben
in de Gerardus een met bronzen
baldakijn overhuifd altaar ge-
bouwd in de vorm van de , Ark
des Verbonds', waarboven twee
engelen in aanbidding liggen
neergeknield en waarin zich niet
de stenen wetstafelen van de
Sinai bevinden, maar de Midde-
laar van het Nieuwe Verbond
zelf, Die het nieuwe Godsvolk
zal leiden en Die het Nieuwe
Verbond tussen God en de men-
sen bekrachtigde door Zijn
Kruisoffer.

Van dezelfde edelsmeden vinden
we in de kerk de bronzen hekken
voor de doopkapel, waardoor de
pasgedoopten symbolisch de ge-
meenschap der kerk worden bin-
nengeleid.

In mei 1928 wordt een afdeling
van de Sint Jozefgezellen opge-
richt.

In 1929 de Lidwinacongregatie
voor de oudere meisjes van 17—
25 jaar. Oprichting Speeltuinver-
eniging St. Gerardus Majella 22
december 1930. 1932 inzegening
van de Franciscus van Salesschool aan het einde van de Javastraat.
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Deze eerste katholieke jongensschool is van de stedelijke Vincentius-
vereniging.

In 1933 vraagt pastoor Hogeman zelf om ontheffing van zijn ambt
aan de Bisschop. Ziek en afgetobd vertrekt deze beminde herder op
4 augustus naar Overveen, waar hij 1 maart 1936 sterft op 64-jarige
leeftijd. Ruim 20 jaren heeft deze goede herder zich opgeofferd voor
allen, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Nooit was hem iets
te veel en met grote liefde voor de mensen heeft hij gezorgd en ge-
sjouwd tot hij niet meer kon.

De ouderen in de parochie bewaren nog steeds een dankbare herin-
nering aan ,die goede mens!”

* * ¥ *

20 juli 1933 wordt de nieuwe
pastoor benoemd: Joannes van
de Wiel, geboren Amsterdam-
mer, evenals zijn voorganger. Op
43-jarige leeftijd komt hij naar de
Gerardus na achttien jaren leraar
te zijn geweest op het klein-se-
minarie Hageveld te Heemstede.
De plechtige installatie heeft
plaats door de hoogeerwaarde

heer G. van Noort, deken van
Amsterdam,

In het najaar weer cen tiendaag
se H, Missie! Nicuwe bezems ve

gen schoon!
Bij deze gelegenheid komt een
beeltenis van Maria van Altijd-

durende Bijstand achter in de kerk en er zal, z0 wordt besloten,
iedere zaterdagavond voortaan lof zijn ter ere van Maria van Altijd-
durende Bijstand voor de bekering der zondaars

Al in dit eerste jaar van zijn pastoraat moet pastoor van de Wiel een
dringend beroep doen op al zijn parochianen, om hem te helpen door
een grote stuiversactie voor de kerk, omdat ook dit jaar de rentebe-

taling weer onmogelijk bleek.

De studenten van Hageveld kenden leraar van de Wiel als een pro-
pagandist voor goede kerkmuziek en in het bijzonder voor goed uit-
gevoerd Gregoriaans. In onze parochie kan de nieuwe herder zijn
hart ophalen met zoveel kinderen, die hij zelf grondig oefent, om
zoridags de volkszang tijdens de hoogmis te ondersteunen.
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Het 20-jarig bestaan van de parochie wordt in 1934 kerkelijk groots
gevierd, maar voor iedere buiten-kerkelijke viering ontbreken de mid-
delen. Voor de versiering der kerk mag in deze tijd niets aangeschaft
worden, want iedere aanschaf zou vergroting van de schuld beteke-
nen en de schaarse middelen der kerk zijn toch al niet toereikend voor
de rentebetaling! Maar niemand kan pastoor van de Wiel verbieden
zelf enige dingen als gordijnen achter zijaltaren enz, uit privé-mid-
delen aan te schaffen. Uitdrukkelijk wordt dan ook in de boeken
vermeld, dat deze dingen persoonlijk bezit zijn van pastoor van de
Wiel.

Soms doet hij ons denken aan de patroon van de parochie: de H.
Gerardus, die ook geen behoeftige van de deur kon sturen, terwijl hij
buiten de Voorzienigheid geen achterland meer had.

Bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de parochie wordt be-
sloten, om op de negen zondagen, die aan het Gerardusfeest voor-
afgaan, ’s avonds in het lof te preken over of naar aanleiding van de
Patroonheilige.

Op 9 september wordt op no. 21 in de Ambonstraat het bureau voor
katholieke actie (BUKA) geopend en op 17 september begint de
Graalbeweging een dependance in het Bavohuis. Dit heeft niets te
maken met het latere werk, dat enkele dames van de Graal o.a. op
sociaal gebied zullen gaan doen!

Allerlei acties worden ondernomen, om de financién van de kerk te
steunen. In het parochieblad uit die tijd lezen we herhaaldelijk over
parochieavonden, die aan de deelnemers van de stuiversactie worden
aangeboden. Voor hetzelfde doel wordt van 30 september tot 4 ok-
tober een grote fancy-faire gehouden onder de naam UVOS (uw
vermaak onze steun) georganiseerd door de Sint Jozefgezellen.
15.000 bezoekers worden geteld.

Op 31 maart 1935 heeft de opening plaats van een tehuis voor het
Francisca Romana Liefdewerk in onze parochie nl. in de Obistraat 3

één hoog boven het stempellokaal voor de ongeorganiseerde werk-
lozen. Teken des tijds!

In ditzelfde jaar wordt in het Zeeburgerpark op 22 september het
Don Bosco-huis geopend voor jongens uit de Indische Buurt, voor
wie een extra zielzorgelijke belangstelling gunstig kan zijn, Pater

Kwante wordt belast met de leiding hierover,

De parochie is intussen uitgegroeid tot 10,400 katholieken!

29 september oprichting van de Edelwacht van het H. Sacrament.
Uit alles blijkt, dat de herders van de Gerardus bij al hun materiéle
zorgen nergens het godsdienstig leven van de parochianen uit het
oog verloren hebben, integendeel!

De tweede UVOS in september van dit jaar georganiseerd heeft wel
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een grote toeloop van mensen, maar de baten zijn al weer Leel wat
minder, dan het vorige jaar. Het is van een varken moeilijk wol
scheren,

Dit jaar klimt het koor naar zijn hoogtepunt! Na de voortreffelijke
leiding van de heer De Bree wordt op 8 juli Alphons Vranken tot
koordirecteur benoemd, een musicus in hart en ziel. Men verheugt
er zich al op, de tijd van kapelaan Duyves weer terug te krijgen, die
het jaar tevoren uit de Gerardus is weggegaan.

Als een blikseminslag bij heldere hemel komt de benoeming van
pastoor van de Wiel tot deken van Hoorn op 3 februari 1936. De
nieuwe Bisschop van Haarlem, die deken was te Hoorn, heeft daar
pastoor van de Wiel tot zijn opvolger gewild. De parochie van de
Gerardus is in rouwstemming! Er is menige traan geschreid, en heus
niet alleen door degenen die altijd oogwater bij de hand hebben, bjj
het heengaan van pastoor van de Wiel, die in de enkele jaren van
zijn-pastoraat-hier zovelen geestelijk en materieel heeft goedgedaan.

* * * *

Zijn opvolger in de Gerardus
wordt de zeereerwaarde heer W.
Bosch, die op 16 februari door
deken van Noort plechtig wordt
geinstalleerd. Dit pastoraat was
van zeer korte adem, want op
zijn verzoek wordt pastoor Bosch
na 4 maanden al ontheven van

zijn pastoraat in de Gerardus en
verhuist op 22 juni als pastoor
naar Schoorl,

* * * __ %

De Bisschop zoekt mnaar een
kracht-figuur en vindt die te
Overzande, waar pastoor Sebas-
tianus Willemse (zie pag. 13 bovenaan), wéér een geboren Amster-
dammer, al zes jaren pastoraat achter de rug heeft. Kapelaan Ulle-
man zal hem te Overzande als pastoor vervangen! Deken van Noort
installeert pastoor Willemse op 5 juli 1936. Op 50-jarige leeftijd komt
pastoor Willemse de Gerardus binnen, om die pas tegen zijn zeven-
tigste te verlaten. Negentien jaar lang zal hij met zijn trouwe helpers,
kapelaans en kerkbestuur, tonen een echte herder te zijn en een goed
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financier. Een blij mens, die de
parochie in deze tijd zo hard no-
dig heeft. Onder zijn pastoraat
valt de tweede wereldoorlog!
Door zijn krachtig bestuur, bij-
gestaan door idealistische men-
sen, mag hij meemaken, dat door
de betere tijden, die zijn aange-
broken, de financiéle druk op de
Gerardus vermindert, al zal voor-
lopig van enige welstand wel
geen sprake zijn.

De Theresiacongregatie voor on-~
gehuwde dames boven de 25 jaar
is binnen 3 jaren van het toneel
verdwenen.

In 1937 wordt de Eucharistische
Bond opgericht bij gelegenheid
van het 40-uren-gebed, waaraan
verbonden is, dat iedere eerste
zondag van de maand in de na-
middag het H. Sacrament ter aanbidding zal worden uitgesteld.

In juli volgt de oprichting van de parochiéle afdeling van het apos-
tolaat des gebeds. Bij deze gelegenheid wordt besloten, om op de
donderdag voor eerste vrijdag voortaan een Heilig Uur te houden.
Vele van de in de loop der tijd opgerichte godsdienstige verenigin-
gen hebben de tand des tijds, die ook aan leefgewoonten knaagt, niet
kunnen weerstaan en zijn als het ware in alle stilte bij gebrek aan be-
langstelling uit de roulatie genomen. Men zegt, dat deze dingen als
bijkomstigheden hun tijd gehad hebben en men tegenwoordig méér

belangstelling heeft voor het wezenlijke, maar die vermeerdering van
belangstelling zal toch wel ergens uit moeten blijken bv. uit een gro-
tere deelname aan het H, Misoffer in de week!

Zondag 14 augustus 1938, Herste groots opgezette bedevaart van
de parochie naar het Gerardus' Heiligdom ¢ Wittem. Amsterdam
telt 160 deelnemers en Utrecht komt ook te hulp met 160 deelnemers.
Een aparte trein was hiervoor aangevraagd, maar met 320 mensen
kun je geen extra trein van Noord- naar Zuid-Nederland laten

lopen. Dank zij de welwillendheid van de spoorwegen, die begrip
hadden voor onze armoe, is het geen bijbetalen geworden. Deze
eerste is daarom ook de laatste parochie-bedevaart naar Wittem ge-
weest.
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In dit jaar ligt het begin van het lekenapostolaat in onze parochie.
Een nieuw geluid komt op 26 maart 1939 in de kerk. Naast de sa-
cristiedeur komt een koperen klok te hangen, de zogenaamde eleva-
tieklok, omdat hij tijdens de opheffingen na de consecratiewoorden
werd geluid! Voortaan zal die klok het begin van de godsdienst-
i)gfc;aningen aangeven en de stormloop naar de communiebanken in-
uiden.

In 1939 wordt het 25-jarig bestaansfeest van de parochie van 25
maart naar 7 mei verschoven, omdat het feest anders op zaterdag
v6or Passiezondag zou vallen. Dit feest is groots door de gehele pa-
rochie gevierd. Een pontificale Hoogmis door Mgr. Huibers, die zelf
de feestpredikatie hield. Vroeg in de middag defileerden bijna alle
parochiele organisaties langs de Bisschop, de deken, de pastoor en
oud-pastoors, de kapelaans en verschillende oud-kapelaans, die zich
allen hadden opgesteld in het feestelijk versierde portaal van de kerk.
We leven dan nog in de tijd, dat het rijke roomse leven gedemon-
streerd wordt in optochten en massale bijeenkomsten, Bij deze feest-
viering werd door een comité een luidklok aan het kerkbestuur aan-
geboden, die op 9 mei voor het eerst z'n geluid over de Indische
buurt heeft laten horen.

Dat de 25 jaar oude parochie reden van bestaan had, blijkt wel uit
het feit, dat in dit jaar 300 kinderen uit eigen parochie het H, Vorm-
sel ontvingen en 11.185 katholieken staan ingeschreven.

1940. Weer oorlog! Op 12 mei moet de hoogmis vervallen door het
voortdurende luchtalarm. Voortaan moeten wegens de verduiste-
ringsvoorschriften alle avondoefeningen vervallen in herfst en win-

ter. Het lof in de oktobermaand begint om 5 uur (middelmatige op-
komst!) en het zondaglof om 4 uur (goede bezetting!).

De Kerstnacht wordt gevierd in de grote zaal van het Bavohuis, waar
de kruisvaart het toneel heeft omgeschapen tot een stemmig pries-
terkoor met hoogaltaar. Toch willen de meeste mensen liever naar
de kerk. Al zijn de 2 nachtmissen in het Bavohuis vrij goed bezocht,
de 3 eerste H. Missen in de kerk, beginnend om half negen, zijn over-

stelpend druk bezet.

In september 1943 wordt de derde meisjesschool, die gestationeerd
was in de Bankastraat opgeheven! Daarvoor komt in de plaats de
pastoor Hesseveldschool voor V.G.L.O.-onderwijs. In 1944 wordt
op 25 maart het 30-jarig bestaan van de parochie gevierd door een
plechtige hoogmis, opgedragen door deken van de Wiel uit Hoorn,
geassisteerd door pastoor Bosch en pastoor Willemse. De H, Mis is
voor hun overleden voorganger pastoor Hogeman.

1945. Einde van de oorlog! Amsterdam is voor groot oorlogsgeweld
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gespaard gebleven. De grote schaalcollecte voor de votiefkerk, die
beloofd was, wordt gehouden. De votiefkerk toegewijd aan Christus
Koning moet een bewijs van dankbaarheid zijn aan God, omdat de
stad Amsterdam gespaard is gebleven. Er zullen nog meerdere jaren
voorbijgaan, voér katholiek Amsterdam zijn belofte is nagekomen!
Het gedenkteken van de oorlogsslachtoffers uit onze parochie wordt
achter in de kerk onthuld op 2 november. De namen van de gesneu-
velden staan erop, opdat de parochianen nog eens een Onze Vader
bidden voor hun zielerust!

Op 2 december wordt een nieuw toevluchtsoord voor de meisjes-
jeugdbeweging ,,Gidsen” aan de Zeeburgerdijk no. 112 in gebruik
genomen en ingewijd. In december van ditzelfde jaar wordt de groots
opgezette sportcentrale ,,Ambon” opgericht, maar gaat binnen de
kortst mogelijke tijd weer ter ziele. Het spoedig overlijden was trou-
wens al voorspeld voér de geboorte!

Om het collecteren in de kerk, wat tijdsduur betreft, te verkorten,
worden geldbakjes ingevoerd met de bekende gleuven, waardoor het
gehengel met de zwarte zak aan een lange stok tot het verleden gaat
behoren. Vooral voor dames met uit-stekende hoofdbedekkingen is
dit een opluchting. De hengel met zak zal voortaan alleen nog in het
lof gebruikt worden. Na de laatste H. Mis op zondag kun je voort-
aan genieten van misdienaars, die met een wagentje op gummieban-
den, waarvan er meestal wel eentje lek is, door de kerk racen, om in
ecen razend tempo, om maar weer te kunnen rijden, de gleufjesblokken
op te halen.

In 1946 telt de parochie 12.570 katholieken.

De meisjesjeugdbeweging ,,gidsen en kabouters” wordt officieel op-
gericht.

Na de oorlog in eigen land voelen velen zich gedrongen, om iets voor
de jongens in Indié te doen. Oék in onze parochie wordt daarom een
afdeling van het ,, Thuisfront” opgericht, Na de oorlog heeft de pa-
rochie met zovele ingewikkelde gevallen van mensen in nood te ma-

ken gekregen, dat de charitatieve organisaties het niet meer aan
kunnen. Daarom gaat men er toe over een sociale werkster, die naast
de bestaande sociale organisatics haar werk doet, aan de parochie
te verbinden, terwijl de bestaande charitatieve organisaties ieder op

eigen terrein hulp blijven bieden. De eerste sociale werkster komt in
dienst in augustus 1947.

Al zovele jaren is gebleken, dat de ver van de preekstoel verwijderde
plaatsen door bijna iedere predikant moeilijk bereikt kunnen worden,
terwijl de geluidsschelp boven en achter de preekstoel dit euvel niet
voldoende oplost, zodat men er rond de jaarwisseling 1947—1948 toe
is overgegaan uit giften en collectes een geluidsinstallatie aan te
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schaffen, waardoor van nu af aan tot in alle hoeken van de kerk het
gesprokene vanaf de kansel verstaanbaar is.

In 1949 organiseren de katholieke arbeidersvrouwen zich in de
K.A\V,, welke naam later veranderd wordt in K.V.B. (katholieke
vrouwen-beweging).

In 1949 krijgt de kerk zijn eerste eigen versiering na de bouw, want
bij gelegenheid van het 1214 jaar pastoor-zijn-in-de-Gerardus van
pastoor Willemse wordt door de kunstschilder Jan Gregoire de Ge-
rarduskapel beschilderd met verschillende voorstellingen uit het leven
en zelfs na de dood van de H. Gerardus, de wonderdoener bij uit-
stek. Al deze taferelen worden gegroepeerd rond de verheerlijking
van deze volksheilige door de H. Drievuldigheid.

Op 15 augustus 1950 de viering van het 40-jarig priesterfeest van
pastoor Willemse. Het feestgeschenk van de parochie is: de beschil-
dering van het priesterkoor met bijbelse voorstellingen, die zowel in
het Oude Testament (als voorafbeelding), als in het Nieuwe Testa-
ment betrekking hebben op het Kruisoffer (Misoffer) en de deelname
daaraan door de H. Communie. De beschildering heeft plaats door
Adriaan van der Plas.

Nu de kerk heel erg afsteekt tegen het mooie priesterkoor besluit een
groep idealistische parochianen, om de hele kerk kosteloos in créme-
kleur te brengen. Een prachtig voorbeeld van samenwerking voor
een mooi doel. Degenen, die de kerk vo6or die beschildering goed
hebben gekend, willen wel beweren, dat de kerk onherkenbaar in
haar voordeel is veranderd, omdat de crémekleur en het verdwijnen
van de donkere pilaren meer ruimte en een zachter licht hebben ge-
schapen.

Het aantal katholieken is in 1950 al teruggelopen tot 11.324.

In september van dit jaar wordt voor het eerst de 18-jarigen-cursus
gehouden en op 19 november wordt de gedenksteen ter gedachtenis
aan de jonge mannen, die in Indié zijn omgekomen, plechtig onthuld.
1951. Oprichting van de bond van bejaarden en gepensioneerden.
De eerwaarde zusters van de Voorzienigheid zijn in september 1951
al 25 jaren in de Gerardus werkzaam. De parochie wil dat vol dank-
baarheid gedenken. Als cadeau wordt voor haar eigen kapel aange-
boden: een kelk, een missaal en canonborden. We mogen hopen voor
de parochie, dat de Voorzienigheid ervoor zorgt, dat de zusters van
de Voorzienigheid haar zegenrijke arbeid hier nog lang mogen voort-
zetten,

In 1951 wordt een jongens-jeugdbeweging opgericht onder de naam
»Vliegende Vleugels” met als patroon Dominicus Savio. En het jaar

daarop wordt de parochic verrijkt met een drumband nl. De drum-
band St. Gerardus Majella, de muzikale versiering tussen de eento-
nige bouw van de¢ Indische Buurt.

Met onze jeugdgebouwen wil het niet erg! 24 februari 1952 wordt
een voorlopig onderdak voor het mannelijk jeugdwerk in het pand
Sumatrastraat—hoek Halmaheirastraat geopend. Op 8 juni van dit-
zelfde jaar plechtige opening van het nieuwe jeugdhuis aan de Zee-

burgerdijk no. 271—273. Een zorgenkind, dat gedoemd is dat ook te
blijven, al heeft het gemoderniscerd middenstuk wel enige financiéle
verlichting gegeven, omdac her ook voor andere doclemden  dan
jeugdclubs, gebruike worde (zie foto op pagina 18)

De Amsterdamse elf-in-één-collecte, waarvan oorspronkeliyk ¢ll or
ganisaties profiteerden (vandaar de naam!), maar nu al achttien,
dateert van 9 maart 1952, De opbrengst is blijkbaar nict tocreikend,
want de bedeelde instellingen kunnen er niet op draaien. De cerste
klap was een daalder waard, maar 6f die klap of die daalder is in

de loop der jaren sterk gedevalueerd.
Op 2 april 1954 is pastoor Willemse in onze kerk begonnen met de
eerste avondmis op de eerste vrijdag van de maand. In datzelfde jaar
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wordt op 8 december achter in de kerk de ni b i

: e Itenis van
Maria van Altijddurende Bijstand, qeschild (ei él ot Adring
Blus, Mo e j , g ilderd door Adriaan van der
De ecclesia-groepen, waarmee in 1955 begonnen werd, hebben maar

een zeer korte levensduur gekend. In alle sti .. :
¢ : stilte ziin z
gegaan. Jn ze weer ter ziele

15 augustus 1955! Laatste priesterfeest van pastoor Willemse als
pastoor van de Gerardus Majella! Zijn 45-jarig priesterfeest, De pa-
rochiekerk is er goed mee geweest, dat pastoor Willemsé zovlzel
[‘L“CS(’CH in de Gerardus heeft gevierd. Op de dag voorafgaande aan
zijn feest worden de verschillende verfraaiingen van de kerk aan de
jubilaris aangeboden: de bekleding van meerdere altaren met een
prachtige houtsoort en eveneens van de communiebanken en de
preekstoel. En dat alles door vakmensen uif eigen parochie, die het
pro Deo doen. Een vroegere leraar van de katholieke ambachtschool
vervaardigt het smeedwerk van de opgang van de preekstoel; de
schildering van het altaar van het Sacrament van Mirakel, van het
H. Hart-altaar, van het Maria-altaar en Jozef-altaar is uitgevoerd
door Adriaan van der Plas, terwijl het H, Familie-altaar is geschil-
derd door Pieter Geraedts uit Warmond. Van laatstgenoemde schil-
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der zijn ook afkomstig de kruiswegstaties. Hij heeft kans gezien de
staties in de lengte te schilderen; omdat er voor schilderingen in de
breedte geen plaats is, werden aan het compositietalent van de kunst-
schilder wel hoge eisen gesteld. Toch is het een mooi geheel gewor-
den.

De geschilderde altaarkapellen worden meteen voorzien van de no-
dige kruisen en kandelaars, zodat de altaren ook werkelijk gebruikt
kunnen worden.

Boven de vier pilaren, die de koepel dragen, schilderde van der Plas
de vier Evangelisten met hun symbolen. De versieringen van de kerk,
die er wel om vroeg, zijn in de tijd van een paar jaar met een ware
overdaad de kerk binnengebracht!

Het aantal parochianen, dat de Gerardus in 1955 telt is 9995!

Op 4 september wordt het kleedlokaal van onze kath. handbalver-
eniging aan de Kruislaan geopend.

De 28ste augustus kondigt pastcor Willemse aan, dat hij gaat ver-
trekken en 30 september verdwijnt hij bijna onopgemerkt in de voor-
middag naar zijn nieuwe tehuis in het Theresiarustoord in Ouder-
kerk aan de Amstel.

Op de afscheidsavond vo6ér zijn vertrek had hij na 19 jaren pasto-
raat in de Gerardus méér dan hem lief was gevoeld, dat het Franse
gezegde: partir ¢'est mourir un peu, waarheid bevat, Een klein hartje
in een letterlijk en figuurlijk groot mens! Zijn rust in Ouderkerk aan
de Amstel is hem van harte gegund, Met vreugde zagen de paro-
chianen hem bij feestelijke gelegenheden weer in de kerk verschijnen
en nog één keer zal hij als oud-pastoor zijn 50-jarig priesterfeest ker-
kelijk in de Gerardus vieren en in de pastorie recipiéren op dringende
uitnodiging van zijn opvolger.

Op de avond van de 30ste september doet de nieuwe pastoor, An-
dreas Theodorus Brouwer (zie volgende pagina bovenaan), die tot
nu toe pastoor was te Zwijndrecht, zijn intrede in de Gerardus en
wordt door deken van de Burg geinstalleerd. Met de ellestok geme-
ten kan hij het niet halen bij pastoor Willemse maar gelukkig zijn er
ook andere maatstaven!

In februari 1956 wordt het ,fonds Eredienst” opgericht niet op de
allereerste plaats, om aan geld te komen voor allerlei benodigdheden
voor de eredienst, maar vooral, om de parochianen erop attent te
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maken, dat de eredienst niet al-
leen een aangelegenheid is van
de parochiepriesters, maar van
allg parochianen! Daarom is het
zo juist, dat ieder naar vermogen
€rvoor zorgt draagt, dat de ere.
dienst zo goed mogelijk verzorgd
kan worden! In de loop der ja-
ren heeft dit fonds ujt vrijwillige
bijdragen van parochianen het
kerkbestuur in staat gesteld, om
vele kerkelijke goederen, die op
de eredienst betrekking hebben
Itee vernieuwen of te doen herstel.
n.
De 25ste. oktohey begint de
Graal haar werkzaamheid in
onze parochie en op 9 decem-
ber wordt haar tehuis in de Am.-
bons‘t'tr. (het ex’BUKA~huis) in-
gewll()d, van waaruit de maatsch,
tv;zll'( s‘fgr l\?Ie]. A. C. de Kant haar mooie,
doelejndr;u t;VLater, wanneer het huis te k]
= naar,eenazf;?or de Graal zich beschikbaar stelt, wordt ver-
P Ll w poand nl. het hoekhuis op Ambonplein 11, waar
effectief zou kunnelns. qef})jec{iter?ehtglffverlet:nmgBaan mensend’r;—nOOd
( ol eft pas i
werk gesteld, om fe komen tot een ':mr(())&ficch:(:Zie;alallcisa;irtlat};:ft

maar niet gemakkelijke
ein blijkt voor de vele

centrum, opd: * charitati '

el d(,m.l(({’('.”,,(,l.:.,,:h.',“,”'m.‘,.-\-'(. Organisaties, gezamenlijk en voorge-
dusdag e e z;,;,i( I.l],)[)( ijk w'vrkslvr, a4an mensen in nood een
e P den Cunnen bieden, dat dje mensen er ook
elijk-door geholpen zouden zijn. We mogen blij zijn, dat d(i)t c;):lirl;

zij het i
J het begrip van de betreffe}?de organisaties, tot stand gekomen is

Na een goede ,,planning”
»planning” wordt j i
een parochie-retraite door eigen 1:? o o, s R

Capucijnen. Iedere week wordt do

g\f’gge Wetatk aan de" retraite-oefeningen dee| te nemen, welke door
iy Oe;f)erlgs ers }tlegeh)k, elkaar telkens aanvullend, gegéven Worde?l1
ningen hebben plaats in een gymnastieklokaa] en een kleuter.
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school van de Zusters. 's Morgens tijdens de H. Missen uitleg en
Mis-leiding door een der priesters, Zondags wordt, iedere week, de
retraite voor de groep van die week besloten met een H. Mis in de
grote zaal van het Bavohuis, waarna koffie wordt gepresenteerd in
café en koffiekamer.
Van de kant der parochianen blijkt veel waardering voor dit groots
opgezette Missiewerk, dat op 14 april eindigde.
17 juni heeft de eerste bijeenkomst van nieuw-ingekomen parochia-
nen in de pastorie plaats, welke bijeenkomsten tot nu toe regelmatig
gehouden worden.
De jongensjeugdbeweging ,,Vliegende Vleugels” wordt vervangen
door ,,Rakkers en Poorters”.
In 1958 blijkt de kerk al aan de grote herstelwerkzaamheden toe te
zijn! In 1955 was het hele dak van de kerk al van nieuwe leien
voorzien, maar nu blijkt ook de lichtinstallatie aan een grondige her-
ziening toe te zijn. Dit heeft plaats van 9 juni tot eind augustus! Aan
de pilaren worden schijnwerpers in serie aangebracht, waardoor be-
reikt wordt, dat men nu overal in de kerk voldoende licht heeft, om
een missaal of zangbundel te kunnen hanteren.
In deze tijd gaan de beide afdelingen van de H. Familie, die samen
werden opgericht, ook samen aan bloedarmoede ter ziele, omdat de
gelederen der oudere leden uitdunnen door vertrek maar het hierna-
maals en hun plaatsen niet door jongeren worden ingenomen. Een
combinatie van mannen- en vrouwenafdeling, nog even beproefd,
bleek niet meer levensvatbaar. Het schijnt, dat verschillende gods-
dienstige verenigingen hun tijd gehad hebben en men zich meer gaat
concentreren op de grote mysterién van het Christendom: de ver-
lossing door het Kruisoffer en de heiliging door de Sacramenten.
Dit komt dan ook tot uiting in een meer actieve beleving van het
Misoffer en het meer begrijpelijk maken van de toediening der H.
Sacramenten. De avondprogramma’s van radio en televisie én na
de oorlog een grote drang van de opgroeiende jeugd naar een vrij-
heid, die een noodzakelijke gebondenheid wel iets verwaarloost, zijn
zeker medeschuldig aan de snelle verdwijning der godsdienstige ver-
enigingen, al betekent het nog bestaan ervan in enkele parochies
toch wel een uitstel van executie! Natuurlijk kan een uitstekende
verzorging de levensduur soms nog iets verlengen!
Hoe het ook zij, pastoor Brouwer heeft vanaf het begin van zijn pas-
toraat die verandering van praktische geloofsbeleving benut door
alle aandacht te vestigen op het H. Misoffer, als hét centrale punt van
ons geloof, en het Woord Gods, als het persoonlijk spreken van God

tot de mensen.
Het Bijbellezen als geloofsbeleving heeft hij nader tot de mensen ge-
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bracht en velen h
ebben kunnen i
en ve profiter ij i
%eex;, ?fdhu in de pastorie of in het huiseé!a:ilr:a té;erilljbellfezmgavom
zichgbaar%eev‘;zi-ldde l;letere Yerlichting in de kerk is nu goaol.< duidelijk
o kenI;b oe lelijk de koepel afsteekt tegen de restl?lde y
om bestuit het | erkbestuur, om de staande muur onder de k aarlﬂ
e mefrg:}tlz ]apar\ll altoe is, 11::1 laten schilderen, hetgeen z(c::);lcjieexi
_ n een kleine stel ie,
bee.n, bu1t§n fie koepel bevestigd werd, heeftlagle, i i
]lugr‘l;sen pasa plaats gehad tussen 30
R i i
paroChianenerelilal:lll%nvzxzedbehjiaﬁo‘i};)leretraite voor alle praktizerende
: , | ebben gegeve ‘ i
graag mee te w1lle.n maken, ook al kunnger? zij :mdzze O?fenmgen P
De sacframenten niet ontvangen s
e oefeningen van deze pa hi i
De o ‘ parochieretraite, die duurd
Inrse%tteZn?b(éI;tgl;ir,d\;fe.rden uitsluitend in het Ban)heui‘;agr;le}11;jusdeepntem~
s it jaar verhuist de B-school de iSj .
Opn 6afltc1)'3:t ebn de me1s]gs’V.G.L.0. komt naar de ﬁa?zféif nta ke
s Lne er wordt in onze kerk voor het eerst de,H I\/ZI"a ‘
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Jarenlang heeft de instuif in onze parochie prachtig gewerkt, maar
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Jloopt nu sterk terug! Komen er teveel dansgelegenheden in Amster-
dam, waardoor een instuif, die iets méér wil, geen kans meer krijgt of
hebben we bestuurlijke fouten gemaakt door continuiteit van het be-
stuur te veronachtzamen?
De kindercréche, meer bekend onder de naam ,,kleuterklas”, is ge-
start op 15 movember 1959. Vele ouders met kleine kinderen maken
er zondags gebruik van, om zO au en dan eens samen naar de
Mis te kunnen gaan, terwijl hun kinderen onder veilige hoede zijn.
In dezelfde maand is ook het dameskoor opgericht, hetwelk onder
leiding van de koordirekteur, de heer W, Schneider, op meer dan
verdienstelijke wijze het mannenkoor vervangt in de rouw- en trouw-
missen. Dit blijkt dé oplossing te zijn in parochies, waar in de week
niet voldoende zangers beschikbaar zijn.
In 1960 is het aantal parochianen van de Gerardus 10.015.
In dit jaar verdwijnt de B-school der meisjes in de Bankastraat. De
school wordt opgeheven! Steeds meer wordt merkbaar, dat de Ge-
rardus al weer aan het verouderen is! Waren enkele jaren terug nog
4 scholen nodig, nl. twee jongens- en twee meisjesscholen, einde
augustus 1960 worden het er drie en in 1962 zelfs twee, waarvan één
nog een gemengde school is nl. de Franciscus van Salesschool in de
Javastraat. In 1962 is het aantal katholieken van de Gerardus 9187.
Het akolietencollege in de Gerardus begint ook geschiedenis te ma-
ken. Op 4 september 1960 vieren z¢ hun 25-jarig bestaan en doen
aan de kerk een koperen schenkkan met bekken cadeau voor de
handwassing van de priester tijdens de H. Missen op zondag.
Per 1 januari 1961 komen de vaste plaatsen te vervallen. ledereen
kan voortaan plaats nemen, waar hij wil. Nu komen in plaats van de
gleufjesblokken houten bakken, die doorgegeven moeten worden en
om hun vorm al spoedig de huiselijke bijnaam van lepel- en vorken-
bakken krijgen. De bakken hadden nog 3 vakken nl. voor plaatsen-
geld, voor collecte en de rest, maar de mensen schenen er niet goed
e te weten. Ze waren niet bepaald een succes! Na een jaar
op de kleine en grote enveloppen, zodat het vroe-

weg me
is men overgegaan
gere offertumult verdwenen is en alles in een paar minuten geruis-
loos is afgewerkt.

Na lang wikken en weget, plannen ontwerpen en plannen verwer-
pen, kan op 30 oktober 1961 begonnen worden met de voorbereiden-
de werkzaamheden voor de bouw van een altaar met priesterkoor
midden onder de koepel. Op 2 november begint de firma Kneppers
uit onze parochie het ontwerp van de bouwkundige, de heer Frans
Boogers, ook uit onze parochie, te verwerkelijken. Ingrijpende ver-
anderingen! Alle banken moeten naar het middenaltaar worden ge-
keerd, paden moeten veranderen van richting, nieuwe vlonders on-
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Op 8 december heeft de conse
cr
door ~Mgr. Dr. J. A. E. van Dod
het nieuwe altaar zijn relikwieé
Gorcum en de H. Blasius,
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atie van het nieuwe altaar plaats
ewaard, Bisschop van Haarlem. In
0 ingemetseld van de Martelaren van

Het is, of de kerk voor het altaar onder de koepel gebouwd is! Voor
sommige oudere parochianen was het, alsof het ouderlijk huis was
afgebroken en een nieuw daarvoor in de plaats was gekomen, maar
het ,,je mot er an wenne” heeft voor verreweg de meesten maar zeer
kort geduurd, zodat bijna niemand de oude situatie terug zou wensen,
nu het voor iedereen mogelijk is geworden van nabij het Offer mee
te vieren.

Op 1 september wordt de meisjes V.G.L.O. opgeheven!

Pastoor Brouwer, die in de Gerardus van het begin af zich heeft in-
gezet voor het godsdienstig welzijn van zijn parochianen, zonder hun
maatschappelijk welzijn over het hoofd te zien, getuige zijn voortdu-
rende bemoeiing met de charitatieve organisaties en het charitatief
centrum, heeft juist door de plaatsing van het altaar onder de koepel
ons een mooie erfenis nagelaten, waardoor wij allen gemakkelijker
betrokken worden bij het H. Misoffer, dat ongetwijfeld het centrale
punt van onze godsdienst is. Voor hem betekent het de verwerke-
lijking van een ideale oplossing voor onze kerk, waar wij alleen maar
blij mee kunnen zijn.

Al heeft deze pastoor geen enkel persoonlijk feest in de Gerardus
mogen vieren, toch heeft hij in de acht jaren van zijn pastoraat in de
Gerardus de kerk verrijkt met een mooie en doelmatige oplossing
voor het versieren en het kaarsen-offeren voor de beeltenis van
Maria van Altijjddurende Bijstand, hetgeen de devotie ten goede
komt!

Bijna alle liturgische gewaden zijn vernieuwd, dank zij het door hem
opgerichte fonds Eredienst! De hele elektrische verlichting werd
nieuw en als bekroning: het altaar midden onder de koepel!
Pastoor Brouwer was de mening toegedaan, dat in een grote stads-
parochie een jonge pastoor hoort en dat je rond je vijfenzestigste
niet meer naar een nieuwe parochie toe moet, omdat je je op zo'n
leeftijd nooit meer helemaal in een nieuwe situatie in kunt werken!
Dat heeft hij ook aan de Bisschop laten weten, die hem op 29 augu-
tus 1963 in de wel erg gekortwickte Antonius van Padua-parochie te
Aerdenhout heeft benoemd.

Ofschoon hij graag in de Gerardus was en veel van de mensen hield,
ging hij na acht jaren weg, omdat hij meende, dat dit uit zielzorge-
lijk oogpunt voor de parochie het beste was. En geheel in overeen-
stemming hiermee ging de bijna 60-jarige heen, om plaats te maken
voor zijn bijna 50-jarige opvolger. Aerdenhout zal er niet om treu-
ren en ze bezitten een nieuwe herder, die voorlopig nog een benijdens-
waardige vitaliteit bezit. De waardering van zijn moedig besluit zal
in de Gerardus wel rijpen.
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1963: op 28 augustus wordt tot
pastoor in de Gerardus benoemd
Christianus Hendricus Vriese-
koop, die kapelaan was in Haar-
lem.

Over een pastoor, die pas een
half jaar in een parochie is, kun
je moeilijk geschiedenis schrijven!
Toen hij zich op de eerste zon.
dag na zijn installatie aan de pa-~
rochie voorstelde, heeft hij zijn
program bekend gemaakt, dat
overigens niet afwijkt van dat
van zijn voorgangers: nl. de men-
sen in de Gerardus helpen dich-
ter bij God te komen en in hen
het verantwoordelijkheidsbesef
ten opzichte van elkander aanwakkeren, waardoor een parochie in
fel.te een gemeenschap wordt, wat tot uiting moet komen in de be-
reld}aeld tot pn(}!erlinge hulpvaardigheid. Intussen is hij begonnen
glaett . :t (()irgamsatle van het 50-jarig parochiefeest, waarvan hij hoopt,
g oplz‘geirseenschapsvormlng in de hand werkt en een duurzaam
We hop_en met hem, dat hij, voortgaande in de liin van zijn voor-
gangers in de Gerardus, een goede herder zal zijn en een goed mens
an zall God het goede zaad wel doen ontkiemen en tot bloei bren.
gen. Zielzorg is toch vé6r alles genadewerk! o

* “ " *

Eigenlijk zou hier nog een hoofdstuk aan toegevoe

d.gn over de kapelaans, die in die 50 jaren in dé“ Ej(:rﬂf(lumsof;t:?kzzgp
zyn geweest, maar ik heb de geschiedenis van de Gerarcius (al vi‘nrgl
ik dit wel een groot woord!) opgehangen aan de pastoors en die
hadd.en hun medewerkers, hun helpers, in de kapelaans. Een pasto
raat in de Gerardus is ondenkbaar zonder kapelaans ;‘an Wal:;mee;
je zou moeten beschrijven, wat de kapelaans in al die jarén gedaan
hebben, dan begint de hele geschiedenis wéér opnieuw. Wanneer
pastoor en kapelaans een goed functionerend college vormen, die el-
kaar aanvullen en ten goede beinvloeden, dan vaart de zieizorg in
een parochie er wel bij en ik geloof, dat de parochianen van de Ge-
rardus.hierover niet te klagen hebben gehad, al moet je iedereen zijn
menselijke fouten gunnen! Van mensen, die uit idealisme hun roe-

26

ping volgen, mag je veronderstellen, dat ze, ieder op eigen wijze,
hun best doen om een goed priester te zijn én dat ze dat hebben ge-
probeerd, daar bent u allen zeker van overtuigd!

Voor de liefhebbers wil ik graag de namen geven van alle ons be-
kende priesters, die in de Gerardus werkzaam zijn geweest met de
data van hun benoeming en vertrek, dan kunt u aan de hand van
deze korte geschiedenis zelf uitpuzzlen, wie er, en op welke tijden,
samen de pastorie-bezetting, zoals men dat noemt, hebben uitgemaakt!

De pastoors:

Gerardus Hogeman, 10 oktober 1912 tot 4 augustus 1933

Joannes van de Wiel, 20 juli 1933 tot 16 februari 1936

Wilhelmus Bosch, 3 februari tot 22 juni 1936

Sebastianus Antonius Josephus Willemse, 21 juni 1936 tot 30 sep-
tember 1955

Andreas Theodorus Brouwer, 13 september 1955 tot 13 september

1963
Christianus Hendricus Vriesekoop, 29 augustus 1963 tot

Kapelaans en assistenten:

Joannes Duymel, 10 maart 1914 tot 14 april 1917

A. Hartman, 22 augustus 1914 tot 4 september 1917 (uit Bisdom

Utrecht)

J. W. Pieterse, 14 april 1917 tot 16 mei 1925

A.]. B. van Dieren, 4 september 1917 tot 29 juli 1922

Leo Oudejans, juli 1922 tot 1926

Jacobus Duyves, 24 mei 1925 tot 24 augustus 1934

Pater Reynenberg (3 jaren assisent geweest. Hij viert hier in 1930

zijn 25-jarig priesterfeest)!

P. Starmans

Joannes van Houten, 24 augustus 1926 tot 30 januari 1930
Henricus Ulleman, 7 januari 1927 tot 4 juli 1936

Petrus Borsboom, 15 augustus 1927 tot 28 mei 1943

Jacobus Wortel, 30 januari 1930 tot 17 maart 1939

August Leesberg, 24 augustus 1939 tot 18 november 1939
Carolus Vosskiihler, 10 augustus 1936 tot 18 november 1938
Antonius Martens, 14 november 1938 tot 5 juni 1944
Engelbertus Pronk, 13 maart 1939 tot 31 oktober 1941
Bernardus van Zijl, 27 maart 1939 tot 13 juli 1945

Arnoldus Wentholt, 8 november 1941 tot 11 juni 1944
Levinus van Vugt, 1 december 1942 tot 4 juni 1943
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