
Het tabernakel in restauratie 

 

Het kan je bijna niet ontgaan als je de kerkzaal van de Gerardus Majella aan de 

Lombokstraat betreedt. Achter een groot hek aan de linker kant staat prominent een 

omvangrijk tabernakel. In het tabernakel wordt in een ciborie het Heilig Brood, dat 

overblijft na een Eucharistieviering, bewaard.  

Aan dat tabernakel wordt op dit moment gewerkt.  

Een restauratie is hoogst noodzakelijk om het voor de toekomst te kunnen behouden. Het is 

erg vervuild, verzinkt en verkleurd. 

 

Dit tabernakel is afkomstig uit de oude Gerardus Majellakerk aan 

het Ambonplein en maakte deel uit van het hoofdaltaar. 

Jan Eloy en Gerard Brom, bekende edelsmeden uit Utrecht, waren 

de bouwers van dit hoofdaltaar.  

Oorspronkelijk was het altaar, zoals u op bijgaande foto kunt zien, 

met een bronzen baldakijn overhuifd dat ondersteund werd door 

vier pilaren.  

Het altaar is in 1927 gebouwd. Het tabernakel heeft de vorm van 

de “Ark des Verbonds”. 

Van het gehele altaar is het tabernakel in zijn geheel herplaatst in 

de nieuwe ruimte aan de Zeeburgerdijk.  

Van de oorspronkelijke altaartafel zijn de panelen grotendeels 

verwerkt in een nieuw gemetselde tabernakelsokkel. 

De overige delen van het hoofdaltaar zijn bij de verkoop van de 

kerk geveild. 

Bovenop het tabernakel knielen twee engelen met zes vleugels in 

aanbidding neer.   

 

In het Eerste Verbond (eerder ook wel Oude Verbond genoemd) werd in het tabernakel de 

verbondsark met de twee stenen tafelen van de Sinaï bewaard. Wij kennen deze stenen 

tafelen ook als de Tien Woorden of de 

Tien Geboden. 

De Ark van het Verbond werd door 

het joodse volk aan draagstokken 

meegedragen op hun tocht door de 

woestijn. De Heer zelf trok zo met hen 

mee. Zo gaat de Heer ook met ons mee 

als voedsel voor onderweg, als 

vervulling van een belofte. 

Brom en Eloy hebben tussen de 

engelen een achtpas geplaatst. Daar 

kan een monstrans ter aanbidding op 

worden gezet.   

De omhoog geklapte schoudervleugels 

van de engelen vormen om de monstrans heen gebogen een bekroning, een bescherming. 

Zo staat niet het Eerste Verbond centraal maar het Tweede Verbond tussen God en de mens 

dat in Jezus belichaamd wordt. 



Op de deur staat het XP-teken, de eerste twee Griekse letters van de naam Christos. Het 

Christusmonogram is omgeven door een lauwerkrans met vlechtwerk. Dit alles tegen een 

blauwe achtergrond. 

Aan weerszijde van de deur zijn art-Deco motieven gegraveerd. 

Boven het tabernakel zitten aan de voor- en achterzijde gordijnroeden. Die ons doen 

herinneren aan de draagstokken van de Ark van het Verbond.  

In de oude Gerardus hingen aan deze stokken ook daadwerkelijk gordijnen, die als een 

voorhangsel dienden. Het voorhangsel was een symbolische afscheiding met het Heilige 

der Heiligen.  

De kleur van de gordijnen werd aan de liturgische kleuren van het jaar aangepast.   

 

In de sokkel van het tabernakel zijn 

twee oorkondes gemetseld. De ene 

oorkonde is van de eerste steen uit de 

Oude Gerarduskerk aan het 

Ambonplein (1925).  

De andere oorkonde is een nieuwe 

oorkonde van de bouw van de huidige 

kerkruimte (1992). Ze zitten samen in 

een koker. De nieuwste oorkonde is 

prachtig gekalligrafeerd door onze 

parochiaan Joke van Wees.  
                       De tekst van de oorkonde uit 1992 
 

Een vreemde plaats voor oorkondes. Dat zeker. Voor de koker was namelijk in de hal 

achter de eerste stenen geen plaats meer.  

 

Het bronzen afscheidingshek 

Het bronzen hek voor het tabernakel is het oude hek van de doopkapel. Het is wel wat 

ingekort omdat de huidige ruimte veel kleiner is. 

Het hek vormt nu de afscheiding tussen het ‘heilige’ en het ‘gewone’. Het geeft zo ook wat 

privacy aan de mensen die rustig willen (aan)bidden. 

Het hek is net als het tabernakel ook van Eloy en Brom en vormt met het tabernakel en de 

sokkel een mooi geheel. 



 

De oude doopkapel aan het Ambonplein met het bronzen doophek. 

Met de restauratie van het tabernakel en de panelen van de sokkel maakt het bestuur het 

tabernakel toekomstbestendig en het aanzien nog meer waard. Het is een mooi kunstwerk 

waarmee we onze eerbied voor het Heilig Sacrament uitdrukken.    

   

                                                                                 Ben Dieker 


